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Ik kan schetsen, ik kan tekenen 
Ik schrijf en speel muziek 
Ik ben wat anarchist, geen katholiek 
Een socialist en toch bourgeois 
Ik hou van vrouwen en van romantiek 
 
 Ik ben de man die schilderen kan 
 Ik ben die man, ik doe dat goed 
 Op papier of op doek 
 Ik schilder bloemen op mijn hoed 
 
Ik schilder maskers en skeletten 
Van vel en vlees ontdaan 
Wie kan mij mijn vrijheid nog beletten 
Zo te zien heeft bourgeois toch afgedaan 
 

Ik ben de man die schilderen kan 
 Ik ben die man, ik doe dat goed 
 Op papier of op doek 
 Ik schilder bloemen op mijn hoed 
 
Christus op een ezel, Christus als idool 
welkom in Brussel, midden in de stoet 
Van slijmers, flikflooiers en ander gebroed 
Christus socialist en hareng saur (Ensor!) 
in de kist 
 

Ik ben de man die schilderen kan 
 Ik ben die man, ik doe dat goed 
 Op papier of op doek 
 Ik schilder bloemen op mijn hoed 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik ben Ensor van Oostende 
Graag op stap met Tjannie en zijn bende 
Maskers allen t’hope,  
Vrees koesterend noch hope 
Plezier maken ’t allen kante 
Maskeren met Carbon Tjannie en 
verwanten 
 

Ik ben de man die schilderen kan 
 Ik ben die man, ik doe dat goed 
 Op papier of op doek 
 Ik schilder bloemen op mijn hoed 
 
 
Ik lig nu in de duinen 
Ik lig nu in mijn graf 
Laat niet na voorbij te struinen 
Groet mij even en ga dan af 
 

Ik ben de man die schilderen kan 
 Ik was die man, ik deed dat goed 
 Op papier of op doek 
 Ik schilderde bloemen op m’n hoed 
 
Mijn hoed heb ik nu afgezet 
Ik ben nu één met mijn portret 
Als doodshoofd en skelet 
Maar ooit was ik de schilder die 
bloemen op zijn hoed heeft gezet 
 

Ik was de man die schilderen kan 
 Ik wás die man, ik deed dat goed 
 Op papier of op doek 
 Ik schilderde ooit … 

bloemen op 
mijn hoed! 

 
 
 


